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Inleidend orgelspel 

 

Woord van Welkom 

 

Aanvangstekst: 

 Eens zal op de grote morgen 

 klinken het bazuingeschal, 

 dan zal Jezus wederkomen, 

 als de Rechter van ’t heelal. 

   JdH: lied 199 

 

Zingen  ELB 170: 1 en 2 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 



 

Persoonlijke woorden door de familie 

 

Gebed 

 

Zingen: Psalm 42 1, 3 en 5 

 

t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 : 13 - 18 

13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij 

niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 

die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot 

de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 

Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 

de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

 

Zingen: Psalm 118 3 en 1 



Ik werd benauwd van alle zijden, 

En riep den Heer ootmoedig aan. 

De Heer verhoorde mij in ’t lijden, 

En deed mij in de ruimte gaan. 

De Heer is bij mij; ’k zal niet vrezen; 

De Heer zal mij getrouw behoên. 

Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 

Wat zal een nietig mens mij doen? 

 

Laat ieder ’s Heeren goedheid loven; 

Want goed is d’ Oppermajesteit: 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 

En zeggen; “Roemt Gods majesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!” 

Overdenking   

 

Zingen: Lied 199 (JdH) 

 

Eens zal op de grote morgen 

klinken het bazuingeschal, 

dan zal Jezus wederkomen 

als de Rechter van ’t heelal 

 Refrein: 

 Wie zal op die grote morgen 
 buigen voor die majesteit? 
 Wie zal op die grote morgen 
 vluchten voor die heerlijkheid? 
 

Eens zal op de grote morgen 
’t mensdom zwijgen, eind’ lijk stil 
Dan zal Jezus Christus vragen 
Wat deed u om Mijnentwil 
 
Refrein 

 
Eens zal op de Grote Morgen 
Blank en bruin worden vereend; 
Kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods Gunst aan ons verleend! 
 
Refrein 

 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 84 vers 4 en 6 
 

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;  
elk hunner zal, in 't zalig oord  
van Sion, haast voor God verschijnen.  
Let, HEER’ der legerscharen, let  
op mijn ootmoedig smeekgebed!  



Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;  
leen mij een toegenegen oor,  
o, Jakobs God, geef mij gehoor. 
 
Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,  
is t' allen tijd een zon en schild;  
Hij zal genaad en ere geven.  
Hij zal hun 't goede niet in nood  
onthouden, zelfs niet in de dood,  
die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,  
en zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Zegen 

Uitleidend orgelspel 


